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Beste parochianen,
In deze Nieuwsbrief vragen wij uw aandacht voor het volgende:

Vieringen 6 en 13 juli.
Aankomende zondag (6 juli om 10:30 uur) vindt de slotviering plaats.

Pastor Tom Buitendijk zal daarin voorgaan en na die slotviering zal onder het genot
van koffie en thee een klein woordje van vice voorzitter Karel van Soest, aan jullie
gericht worden.

Op 13 juliom 10:30 uur vindt een eucharistieviering plaats waarbij aandacht is voor
het Karmelfeest en Pater Huub Welzen zal daarin voorgaan.

pater Simon Taa .
Pater Simon Taa heeft na de Vaart viering telefonisch contact gehad om te vragen hoe
het e.e.a. was verlopen en daarbij iedereen de hartelijke groet gedaan.

Vakantiegroet
Beste parochianen van de Onze Lieve Vrouwe parochie

De maanden juli en augustus zijn vakantiemaanden. Maanden om anders en
misschien ook intenser te leven. Onder de vakantie doe je immers dingen waar je
gewoon niet aan toekomt. Je bent vrij om iets bijzonder te doen. Voor velen is dat al
lekker niets doen en uitrusten. Voor anderen een reis in binnen-of buitenland. Voor
weer anderen: klusjes in huis of tuin doen waar je anders niet aan toe komt.

Als vakantiegangers mogen we mensen die niet op vakantie kunnen niet vergeten.

Een kaart, een telefoontje, een facebookbericht met foto kan belangrijk zijn. Laat
thuisblijvers meegenieten van uw vakantie! Voor wie weggaat, een mooie lerse zegen
om mee te nemen om onderweg af en toe te lezen. Thuis of onderweg: Ga met God.

Moge de weg je tegemoetkomen.

Moge de wind altijd in je rug zijn.

Moge de zon warm op je gezicht schijnen,
de regen zacht op je velden vallen.

Moge de zon je dagen verwarmen,

de sterren je nachten verlichten.

Moge de bloemen bloeien langs je pad.
Moge je huis alle stormen doorstaan.
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En tot we elkaar weerzien, moge God je vasthouden in de palm van Zijn hand.

p. Tom Buitendijk



